Eindverslag:

Mijn kijk op kunst is in die zin veranderd dat ik nu weet dat niet alleen schilderijen en beelden vormen van kunst zijn. Deze vormen van kunst zullen nog steeds niet mijn interesse wekken maar bijvoorbeeld film games en muziek wel! Deze drie vormen van kunst vind ik juist geweldig mooi! 
Qua nieuwe ervaringen vindt ik het wel meevallen, wel vond ik het improvisatie theater een leuk onderdeel om een keer aan mee te doen. Het maken van het filmpje was leuk om te doen, verder vond ik de opdrachten vooral saai en een tikkeltje overbodig. Ik heb namelijk niet het idee dat ik er iets van geleerd heb en al helemaal niet dat ik de dingen die we gedaan hebben ooit in de praktijk zal gaan toepassen. CKV als vak blijf ik onzinnig vinden, omdat het naar mijn mening niks toevoegt aan je kennis. De activiteiten zijn vooral voor mensen die kunst al interessant van zichzelf vinden. Ik denk dan ook dat CKV als verplicht vak zou moeten worden afgeschaft omdat 90% van de leerlingen het simpelweg niet interessant vindt… In de les voer je eigenlijk niks uit en de culturele dingen die je moet doen heb je ook bar weinig aan. 

Laat ik dan toch nog een beetje positief afsluiten, CKV is wel beter dan Nederlands…

De opdrachten die we hebben gedaan waren voornamelijk individueel, bijvoorbeeld het foto bewerken, dit vond ik erg lastig en niet leuk om te doen. De opdrachten van Rome waren goed te doen, behalve het tekenen van een beeld. ( dacht ik net van tekenen af te zijn moet ik bij CKV toch weer gaan tekenen..) Maar ach, ook dit weer voor elkaar gekregen.

 Het leukste onderdeel/opdracht was het filmpje maken. Ik zat in een leuk groepje waarbij de samenwerking lekker soepel verliep en we leuke ideeën hadden. Toen onze ideeën ook nog eens in de praktijk goed uit kwamen was het helemaal feest. Onze editor, Niek, ging helemaal los op de special effects en de reacties van de klasgenoten waren ook leuk! Ik Citeer: “shit men, die hebben er echt werk van gemaakt!” En “hahahaha geniaal filmpje!”  Altijd leuk om te horen. 

Wat beter kon is dat ik bij sommige opdrachten niet echt mijn best heb gedaan. De reden daarvoor is heel simpel, als ik iets niet leuk vindt ben ik moeilijk te motiveren. Maar dat kan natuurlijk wel beter… 

De verslagen waarbij je zelf mocht uitkiezen wat je ging doen vond ik niet heel moeilijk. Het leukste culturele iets waar ik dit schooljaar naar toe ben geweest was de show van Klaas van der Eerden. De show heette Breedbeeld en vond plaats in Hoofddorp. Ik vond dat het leukste wat ik gedaan heb dit afgelopen jaar omdat ik bij zijn show erg moest lachen, en lachen is gezond en leuk dus vandaar. 



Vooruit blikken:

Lastig om te voorspellen hoe ik mij ga ontwikkelen als  “kunstgenieter” sommigen zullen later pas schilderijen leuk gaan vinden en misschien hoor ik daar ook wel bij. Misschien ook niet… Wel weet ik zeker wat ik niet ga doen later, een kunstopleiding. 

Welke vormen van kunst altijd mijn aandacht zullen blijven houden zijn muziek en film. Ik denk dat dit bij iedereen wel zo is. Muziek luister ik zoveel mogelijk en films kijk ik ook regelmatig. 

De kans is zo’n 99,9% dat ik me niet zal interesseren in beelden. Beelden hebben voor mij geen enkele betekenis en ik vind het ook niet mooi om te zien.

De kans dat er later kunst in mijn villa ergens aan de zuidkust van Spanje komt te hangen is erg groot, elke villa heeft kunst hangen en tegen die tijd zal ik er misschien ook wel anders tegenover staan. 

Welke kunstenaars ik nog ga blijven volgen zijn denk ik vooral muzikanten, maar welke zijn er teveel om op te noemen. Ik zal waarschijnlijk ook caberatiers volop blijven volgen, dit vind ik nu al erg leuk en dit zal ook in de toekomst blijven. Ik hoop dat ik nog naar veel voorstellingen kan gaan. 

Ik blijf zeker actief als amateur kunstenaar, mijn tafeltrommelkunsten zullen de komende jaren hopelijk sterk verbeteren. Maar verder acht ik de kans klein dat ik nog iets met kunst ga doen later.

Mijn kunst toekomst, om het zo maar even te noemen, is op sommige vlakken erg gelimiteerd zoals bij schilderijen. Maar bij sommigen vlakken zoals muziek weer heel erg uitgebreid! De echte kunst heeft mij nog nooit gegrepen of geboeid maar blijkbaar houd ik toch al mijn hele leven van kunst en kom ik er elke dag mee in aanraking! 
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